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Gene Eggen

De Engel als gestalte van ,,het onnoembare”
in het leven van Géne Eggen

1.0. Het kader voor de Engel

Als we een kerkgebouw zo inrichten, dat we kunnen spre-
kenvan echte schoonheid, dan ervaren we iets dat ik de Engel
wil noemen. Het is de onderlinge samenhang die in relatie
tot: deze plaats is heilig — in de liturgische handelingen zicht-
baar gemaakt. De Hemel bedient zich van schoonheid door
de kunst, beelden, schilderijen, kleuren, vormen en verhou-
dingen. Hebben we het over het kerkgebouw als plaats van
de eredienst naar God en daarin Gods speciale aanwezig-
heid, dan ontstijgt de mens aan zijn materi€le aanwezigheid
en ontstaat een spirituele menselijkheid.

In het beeld van de eredienst ontmoeten we altijd een
voorkant. Het beeld. Mensfiguur net zo goed als het orna-
ment staat te wachten. Het treedt niet naar ons toe, maar
opent zich als een poort en een toegang naar het onzichtbare,
echter wel ervaarbare.

In alle tempels en heilige plaatsen, in alle culturen enin alle
tijden is het religieuze beeld. Het wachtende met het gelaat
naar de zoekende mens toegewend. In de meditatieve religies
ontstond een muziek die niet seksueel was, zoals de oosterse
religies, een eindeloos ritme kennen, waar de gesproken
gebeden en gedachten zich voortbewegen, zo kent de aan-
vankelijke westerse christelijke religie de golvende muziek,
waarin een eenheid ontstaat met de tekst. De teksten waren
eerst en in de beleving en de visie van de teksten ontstonden
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de muzikale ademgolven. Zo kan een zo ontstane muziek
voor een Kyrié niet gebruikt worden voor een Agnus Dei,
omdat de inhoud anders is. Zo ervaar ik het gregoriaans als
ik bezig ben met het ,,inrichten” van een kerk of kapel, die
bedoeld is voor het vieren van een Eucharistie.

Worden mooie beelden en altaren gemaakt, die op zichzelf
staande objecten zijn, dan wordt zo’n kerk, incl. de ruimte een
museum van kunst. Ook al stellen volgens iconografie en
afspraak die bewuste beelden heiligen voor, dan is het nog
geen religieuze kunst. Een mooi beeld, dat lange tijd in de
religieuze context functioneerde, kan na beschadiging verder
gaan als museumbeeld. Hierin ligt ook de grens van het
kerkbeeld en het museumbeeld. Strikt genomen hoeft een
liturgisch beeld geen religieuze kunst te zijn. Als de voor-
schriften aangeven, dat op het altaar een kruisbeeld met
corpus dient te staan, dan beantwoordt een kitsch-beeld aan
de voorschriften en kan de liturgische handeling plaatsvin-
den. Wat echter ontbreekt, is de intentie en de tijd, die de
kunstenaar heeft doorgemaakt, toen hij aan een beeld werk-
te. Deze tijd is een geestelijke vorming, die niet meer vergaat
en blijvend werkt, zelfs als het kunstwerk niet meer bestaat.
Wat is, blijft en is eeuwig en na eeuwen weer herkenbaar en
kan ook dan weer diep doorleefd worden bij confrontatie.
Maar ook zonder confrontatie is en blijft die eenmaal gestel-
de echte aanwezigheid.

Deze geestelijke ervaringen wil ik ook telkens weer de
Engel noemen. Soms denk ik, dat, als er sprake is van een
veelkoppige duivel, er ook een veelhoofdige Engel bestaat.
Het is Gods boodschap, een en dezelfde, in velerlei vormen,
aanwezig en werkend.

Ja, telkens en telkens ontwaar ik in velerlei vormen de
Engel, zo zelfs, dat hij, — laten we hem hij noemen — dat ik
hem in de ogen kijk of zijn adem voel. In het gregoriaans is
zijn adem de muzikale constructie of structuur, waar de klan-
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ken doorheen lopen. Door de ruimten en door de eeuwen,
zocht Gregorius ook naar dat eeuwig verlossende in de ge-
wone mensen, toen hij de boeren ondervroeg naar hun ver-
halen over Benedictus.

1.1. De eigen jeugd. Kerkkopr in een kleine
beschermde gemeenschap

In Géne Eggens eigen jeugd was hij lid van een kerkkoor in
een kleine beschermde gemeenschap. Sinds enkele jaren
wordt het gregoriaans gesplitst. De muziek wordt los van de
tekst gebruikt, als relax, als ontspanning en stemmingsmuziek
gedraaid tijdens pop-bijeenkomsten. Vrijwel niemand weet,
waar die muziek vandaan komt. Het is zo lekker sentimenteel
en geeft voedsel aan quasi-religieuze mijmeringen en je kunt
er zo heerlijk bij dansen.?

Als ik de vergelijking zou maken met de beeldhouwkunst,
dan denk ik aan het volgende: Ik vervaardig een beeld van
Adam en Eva - stel dat daar een beeldhouwwerk van te
maken is — en ik plaats dan dat beeld in het stadspark. Dan is
dat even absurd in wezen als de gregoriaanse muziek op de
dansvloer. Feit is wel, dat in de samenleving deze scheiding
gemaakt wordt, zal dan het religieuze beeld, zoals dit al is
gebeurd met de iconen, terecht komen in het museum, als
cultureel erfgoed en zal het gregoriaans dan opgeborgen
worden in het muziek-archief waar af en toe nog eens een
concert aan wordt besteed?

1 Deze tekst is mede ontleend aan een bijlage die Eggen toevoegde aan
zijn tekst.

2 Eggen doelt hier op de audio-weergave van Gregoriaanse gezangen
door Spaanse monnikken, die na al lange tijd hoog scoorde op de
internationale hitparade; vgl. dit moet nog nader ingevuld wor-
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Zal dan het echte religieuze beeld — in de ruimste zin — nog
voorkomen in de kleine achteraf bedehuizen en het gregori-
aans nog in bepaalde kloosters, waar bijna geen beelden
voorkomen, b.v. bij de Benedictijnen.

1.2. Nu terug naar Rolduc, naar het eucharistische
centrum

Het thema is overwegend het lijden. De ramen zijn rood,
evenals de hoofdkleur van de kruisweg-staties. Achter het
altaar staat een kruisiging, komend uit de vloer, verdwijnend
in het plafond. De ramen geven geen licht, even een stem-
mingstint, de vloer is donker, de banken donker met a.h.w.
zwevende houten zittingen en leerplanken. De apostelen
vertrekken vanuit de tombe.

Deze opstelling is eigenlijk een voortzetting van de kapel
in het bisschopshuis te Roermond. In Roermond begint de
kruisweg met de schepping van de mens, bij Adam en Eva en
het begin van de kerk bij Abraham.

De toegangsdeur heeft de twaalf apostelen rond Maria,
zoals met Pinksteren. In grootte en kleur is dit overeenkom-
stig met de kruisweg te Rolduc.

In die jaren dat ik beide kapellen verwerkte, werd het
persoonlijk lijden mij niet bespaard. Zeer vele dieptepunten
moest ik verwerken. De belangrijkste waren wel het plotse-
ling sterven van mijn twee jongste kinderen.

Wat er allemaal aan vooraf ging en mede door de gevolgen
ervan. En nog enkele pijnlijke ervaringen deden mij zoeken
naar het bestaan van het lijden. Omdat ik vele jaren doorlo-
pend met het religieuze thema en meerdere malen het lij-
densverhaal verwerkte, was ik bekend met de teksten en de
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lijdens-traditie in de kerken. Toen ontdekte ik dat er een weg
van verlossing aanwezig was, die te weinig door de kerk was
ontwikkeld. Verlossing en vergeving waren gekoppeld aan
boetedoening. Een kruismysterie vervaagde bij het diepe
persoonlijke lijden. dat God Liefde is, kwam ik in volle
omvang tegen en ook dat God het lijden niet wil en het ook
niet kan wegnemen. In het kruismysterie kon ik het wel
beredeneren, maar dan sluit ik de weg naar Liefde af, die de
mens levend houdt. Hiermee doel ik, dat, alles verklaren en
aanwijzen, overeenkomt met praten over God en sluit het
gesprek met God uit. Dit zijn twee andere werelden. ,,Praten”
met God, geeft zin aan het lijden. Het lijden wordt dan een
onderdeel van en voorwaarde tot leven op aarde. Dan wordt
begin en einde duidelijk. Dan raakt Jezus de kern van onze
wandel op aarde, als Hij zegt: ,,Als jullie niet zijn als deze
kleinen — kinderen, komen jullie niet in de Hemel”.

Hij bedoelt niet later, maar nu en hier. D.w.z. leef onbevan-
gen, vrij in vertrouwen, speel in blijdschap met de ander. Je
Engel staat naast je.

Alles weten in grote schijnbare volwassenheid, noemt Je-
zus, zij die met verstand te werk gaan. Dit Kind zijn, ontdek
ik ook in het gregoriaans. Aan die golven kan ik mijn verdriet
ook toevertrouwen en schenkt verplichting en zelfs de vreug-
de van het kunnen zeggen. Hoe erg ook, het is goed zo. Mijn
werk wint sinds die tijd aan schoonheid in vorm en kleur. De
evenmens ervaart een diepe vreugde, als hij of zij met mijn
werk in contact komt. Telkens komt er in verscheidenheid,
die ene opmerking naar voren, ja, zo is het goed.

De gezamenlijke noemer die we dan ervaren, wil ik ook de
Engel noemen. Daarom moet ik ook bij het zoeken naar een
onderwerp voor de prent de Engel toegang geven.

Maar dan in nieuw te verstane taal, beeld en muziek.
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Het eigene, het individuele komt in de plaats van het col-
lectieve.

Voor mijn activiteiten en zorgen voor de geschonden
jeugd,® ontving ik van de Wereld Gezondheids Organisatie
,hun insigne” en in 1994 werd ik benoemd tot ,Ridder in de
Orde van Oranje Nassau”. Dit vooral om de wijze, waarop ik
mijn kunst begeleid in de samenleving.

Gene Eggen

15 juli 1994

3 Deze tekst is ontleend aan Bijlage III, die Eggen bij zijn tekst voegde.
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2. Een levensbeeld van Géne Eggen

Géne Eggen stamt uit een oud geslacht. Bij een vakantie
van eenvanzijnkinderen, ontdekten dezen dat in Noorwegen
deze familienaam veelvuldig voorkomt. Opvallend waren de
typische Nederlandse voornamen, maar Géne was er als
voornaam niet vernoemd. In de 17° eeuw was er een glaze-
niers-familie te Maastricht en in Parijs bevindt zich een glas-
in-lood raam, waar het familie-wapen op voorkomt; in het
Musée Cluny. Zijn eigen herkomst is van een typische oerde-
gelijke Limburgse familie.

Zijn jeugd in die dagen bestond uit het regelmatige kerk-
bezoek, ook op de door-de-weekse dagen. De aantrekkelijk-
heid van het koorlid-zijn was, naar zijn zeggen, dat je dan de
lessen kon verzuimen, omdat je met het koor moest oefenen.
Zijn huis stond één km van de kerk verwijderd, waardoor hij
vaker eerst bij de consecratie in het kerkgebouw aankwam.
Op zondag waren twee missen en in die van half acht werd de
communie uitgedeeld. In deze vroeg-mis begon de uitdeling
van de communie na de preek, en door de grote mensen-mas-
sa duurde deze tot na het Agnus Dei, zodat daarna de cele-
brant rustig zijn communie kon verzorgen. In de tweede Mis
werd gregoriaans gezongen. Verder vertelde Géne Eggen,
datin zijn jeugd, na het Onze Vader het Evangelie boek weer
werd teruggedragen na de Epistelzijde, en het begin van het
Johannes-Evangelie was het laatste Evangelie. ’s Middags
waren om drie uur de Vespers en de rozenkrans. Door zijn
wispelturigheid werd hij vaak gestraft en moest in de kerk
tijdens de mis v66r de communiebanken — ten aanschouwen
vande gehele kerk—op de stenen vloer geknieldblijven zitten
tot hij werd teruggehaald. Soms moest hij ook na de Mis nog
een tijd nablijven, knielend op de stenen vloer en menige
keer kreeg hij een pak slaag in de kerk. Zijn liefde voor de
kerk kwam pas vele jaren later.
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Hij ging geheel ongebruikelijk voor die dagen, de provincie
uit en in Amsterdam studeren aan de Rijksacademie voor
beeldende kunst. Na deze studie vestigde hij zich te Ulestra-
ten in zijn geboortehuis. Hem werd te kennen gegeven dat,
als hij voor het Bisdom wilde werken, hij dan alsnog een jaar
aan de kunstacademie te Maastricht zou moeten studeren.
Dit weigerde hij en zodoende kon hij geen opdracht voor de
kerk uitvoeren. Dit was zeer pijnlijk, daar hij alle opdrachten
die hij van uit deze richting kreeg, te Roermond moest mel-
den en dan met lede ogen moest aanzien hoe die opdrachten
aan zijn mede-kunstenaars werden verder gereikt. Zijn trots
is dan ook, dat hij met zijn gezin steeds van zijn werk als
kunstenaar heeft kunnen leven. Maar het tij keerde na 15 jaar,
met de woorden van pastoor Widdershoven, die dreigend
mededeelde dat, als Eggen zijn werk in zijn Kerk — de Pastoor
van Ars te Eygelshoven — niet mocht uitvoeren, hij zelf dan
zijn pij in de tuin aan een boom bij het bisschopshuis zou
ophangen. De architect Drummen was aan zijn zijde te vin-
den. De opdracht werd aan Geéne Eggen verleend, en vele
kerkenvolgden ditvoorbeeld. Helaas is deze kerk in 1993 aan
de slopershamers ten offer gevallen, als zovele kerken in onze
dagen.

Bij het bezoek van Eggen aan een aannemer zag hij zijn
kunst, die hij voor een kerkgebouw had gemaakt, op zijn
schoorsteenmantel staan. Maar nog bonter was het, zei hij,
toen hij om vijf uur werd gebeld, dat daags daarna om half
acht de slopershamers een hele muurschildering van hem
zouden bewerken. Hij vroeg nog een foto van zijn werk. Toen
hij in alle vroegte naar de plaats van het onheil ging, waren
de mokers vernielend bezig en kreeg hij zijn foto, als over-
blijfsel van een wand, die hij eens beschilderde. Laf was het
tijdstip van melding, zodat hij geen stappen meer kon onder-
nemen om ,,zijn muur” te redden. Enige tijd geleden kon hij
nog de altaarsteen uit de slopershanden redden en zoek nu
een passend plaats voor deze steen.
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Blij is hij met een verplaatsing van zijn kunst vanuit de kerk
naar het seminarie t¢ Amsterdam — een ark met cherubsen
en 20 verschillende gordijnen, naar gelang de liturgische
viering. Graag wil hij deze nieuwe ambiance voor zijn kunst
nog met eigen ogen waarnemen.

Zijn ouderlijk huis is een thuis geworden voor zijn gezin met
zeven kinderen. Zijn vrouw kwam als de muze in zijn leven,
ze was zangeres. Op deze plek zegt Géne Eggen, valt voor mij
het verleden, het heden en de toekomst samen. Na het over-
lijden van hun twee jongste kinderen, een zoon, waarvan de
vrouw het eerste kind verwachtte en een dochter, drie weken
later, na de bekende lijdensweg van drugs het einde vindend
in suicide. Het is, zegt hij, alsof ze wist, dat er nu iemand aan
de andere kant op haar wachtte en haar zou opvangen. Hij
heeft de weg gevonden van het gesprek over zijn kinderen
met mensen in zo’n levenssituatie over hun kinderen. Dit
proces zal bekroond worden met een monument voor over-
leden kinderen, die de kunstenaar voor de gemeente Bruns-
sum maakt. Zijn wens is, dat er jaarlijks een troostende
bijeenkomst rond dit beeld zal plaatsvinden voor alle ver-
keersslachtoffers en anderen, die op jeugdige leeftijd sterven.

Daar zijn vrouw de muze in zijn leven is, is het niet vreemd,
dat in huize Eggen regelmatig met anderen literatuur-, po-
€zie- en muziekavonden worden gehouden.

Bij ons bezoek aan Rolduc 30-05-94, m.n. de kapel, vertelde
de kunstenaar dat hij een opdracht gekregen had voor een
kapittelzaal in een klooster. Pratende met de priorin waren
zij tot het beeld gekomen van een Maria die haar Jezuskind
doorgeeft, omdat de functie van de kapittelzaal ook het door-
geven van woord en voedsel is. Helaas moest hij de opdracht
teruggeven, omdat het hele kapittel zich over ,het beeld”
gebogen had en de conclusie was: een lieflijk glimlachende
Maria. Zoiets kon hij niet maken en stelde voor, zo’n beeld
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maar te kopen. De zusters zeiden, dat niet te kunnen betalen.
Maar de kunstenaar ziet zijn kunst niet als lieflijk glimla-
chend. Alleen bij een opdracht kan Eggen Maria uitbeelden,
anders is het voor hem een afgodsbeeld.

In de kunst van Eggen is ,,de sluier” vaak een uitdrukking
van het mysterie of het onnoembare. In zijn atelier stonden
enkele beelden van vrouwen achter een sluier. Eén met een
rode driehoek was opvallend. Ook een kind op de schommel,
alsware hetde geest van een uit het leven weggenomen mens,
die als versluierd in de deur op de achtergrond staat. Hij zei,
dat hij zelf een zuster had opgeleid om weefdoeken tot sluiers
te maken. Voor de kunstenaar is de vrouw het mysterie en
een beschadiging van de vrouw ervaart hij alsof de duivel
macht krijgt in de wereld. Terwijl juist de Engel, ,,cherubs”,
zijn kunstenaarsleven begeleidt als het onnoembare dat over
zijn schouders meekijkt, of zelfs in zijn werk hem aanziet.
Deze Engel is zijn steun en toeverlaat en de boodschapper
naar God.

Opvallend is dat hij zowel schildert, d.w.z. het werk dat vo6r
je aan de muur hangt en je aankijkt, maar daarnaast ook
beeldhouwwerken vervaardigt, waar je als het ware omheen
loopt en het in al zijn dimensies ervaart. Enige tijd geleden is
het licht in één van zijn ogen gedoofd en kan hij zo’n beeld-
houwwerken alleen maken met een lichte achtergrond, zodat
hij de vormen erkennen kan.

Door de gangen van de Hoeve te Rolduc lopend komen
vele herinneringen op, zoals zijn tekeningen voor de gang aan
de achterzijde, waar twaalf ramen — oorspronkelijk schietga-
ten —in de muur zijn. Zijn voorstel was om hier hoge plinten
te maken, zodat men in de gang loopt en niet erop. Verder
beelden van de Bergrede afgewisseld met beelden uit de
huidige tijd. Waar de ontwerpen zich bevinden, is hem niet
meer bekend, bij de architect of de toenmalige directeur?



Eggen, Engelen als kunstvoorwerpen blz. 13

Van een vriend kreeg hij ooit een Venetiaans glas om het
op een juiste waardige manier te verwerken. Hij dacht die
gevonden te hebben, door het glas te plaatsen op het taber-
nakel als opening naar de Hemel; zoals de cherubsen bij de
ark. Maar helaas was de liturgist onverbiddelijk, het werd er
letterlijk vanaf gezaagd, omdat dit volgens zijn zeggen, litur-
gisch niet mocht. Maar vreemd genoeg is het Venetiaanse
glas nergens in geen kasten of laden te vinden.

Voor de kunstenaar is de kruisweg een leesplank voor de
mensen. Hij vertelde mij, tijdens mijn bezoek aan hem, dat
de heilige Franciscus, deze kruisweg zou hebben samenge-
steld, zoals ook de kerststal. ,,Weet je”, zei hij, ,dat Veronica
een verbastering is van het Grieks, Vera-icoon, dat ware
afbeelding is, maar de kruisweg hoeft niet steeds uit de ons
bekende veertien staties te bestaan”. Zoals in de kapel te
Roermond, waar deze uit vijf in reliéf, gepolygromeerde
panelen is gemaakt. Vanaf Adam en Eva, Abraham en Sara,
waar Hagar de slavin wordt weggezonden (,,Hagars zoon
Ismaél is de stamvader van de Mohammedanen”, zegt Eg-
gen.) naar hetvolgende paneel: de mens, hier is de keuze voor
Jezus of Barrabas. Vervolgens staat Jezus voor Pilatus en
neemt zijn kruis op, Hij ontmoet in Maria het vrouwelijke en
ontfermende, daarna helpt Simeon Jezus het kruis te dragen
en ontmoet Hij de vrouwen als symbool van de deugd en
barmhartigheid. Dit paneel eindigt met een doek waarop de
gesel, doornenkroon en nagels zijn afgebeeld. Aan de over-
zijde is het paneel van de Piéta en daarnaast een van de
graflegging en verrijzenis.

In Roermond was rond de deur de muur gescheurd en de
kunstenaar werd voor een oplossing gevraagd. Hij maakte de
lijst waarop de apostelen met hun symbolen staan afgebeeld.
Alle apostelen zijn op gewelddadige wijze om het leven
gekomen, alleen de apostel van de liefde niet, zegt Eggen. De
deur van de bisschopskapel was een cadeau, weet Eggen zich
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nog te herinneren en het hout van het altaarblad ook, deze
weegt 200 kg en is van kavazengohout. Bij ons bezoek viel
hem op, dat de oorspronkelijke deurknop weg was. We kon-
den de plaats waar hij zich had bevonden in de deur herken-
nen.

Maar van verdwijnen gesproken: het geweefde doek achter
de bisschopsstoel was zelf in het geheugen van de aanwezige
zuster niet meer terug te vinden en evenmin de kandelaar
voor de paaskaars. Vreemd is dat de kandelaar voor de
paaskaars te Rolduc ook niet meer gevonden kon worden.
Jammer is de ontsiering van het kunstwerk, zoals door de
kunstenaar bedoeld, — de vreemde kandelaars, niet bij het
kunstwerk passend — in de kapellen.

Géne Eggen maakte een beeld van Mgr. Gijsen als cele-
brant en hem zelf als misdienaar aan de achterkant van het
tabernakel te Roermond.

De kunstenaar gaf mij enige werken mee, om voor de te
maken prent als idee te dienen en opvallend is hoe vaak hij
zichzelf afbeeldt.

Zowel in Rolduc en Roermond stonden bloemen op de zuil
naast het tabernakel, die de kunstenaar bedoeld heeft om de
monstrans op te zetten. Hij vindt dat fauna en flora voor de
treden van het priesterkoor behoren te blijven en drukt dat
zo uit: we zetten toch ook geen vogelkooitje op het altaar.

Duidelijk is dat het altaar te Roermond het eerste werk is,
omdat de apostelen nog verdeeld, als zoekend op de tombe
staan, terwijl ze in Rolduc vier aan vier wordenuitgezonden.

Jarenlang was Géne Eggen lid van de commissie van de
BKR, die de kunstenaars in ons land van geld voorzag. Deze
regerings-regeling is heden ten dage ter ziele. Hij had nooit
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kerkelijke kunst gehonoreerd, daar deze navijf jaar toch werd
opgeruimd.

Negen jaar lang tekende Eggen de achterzijde van het
bisdomblad ,,JBR” (Informatie Bulletin Bisdom Roermond)
en ,.De Sleutel”. En bij ons bezoek aan de bisschopskapel,
kwamen de herinneringen op aan de koffie en vla, welke hij
in het bisschopshuis genoten had. Jammer vond hij dat de
huidige bisschop op bedevaart was, daar hij hem graag zou
hebben ontmoet. Hij hoopt met Mgr. F. Wiertz nog nader
contact aan te kunnen knopen.

Om het wijwatervat te Roermond staat te lezen: ,Deze

plaats is heilig”, terwijl het wijwatervat te Rolduc op de gang
bij de ingang staat onder een Engel.

Tiny de Vries 4

17 juli 1994

4 De schrijfster van deze tekst betuigt haar dank aan Géne Eggen voor
de geboden informatie, aan de president van het MEDO-Instituut, Prof
dr J. Ambaum, voor de eervolle opdracht en aan Mevr. M. Dieteren-
Bosch voor de secretariéle verwerking van het gesprek op 30-5-1994 te
Rolduc.



